
 
  

Thema: 'Bid en Werk' 
Sta op voor boeren in Kameroen 

 
(met medewerking van gemeenteleden) 

 
ORDE VAN HET AVONDGEBED 

Meditatief Orgelspel 
 
Bemoediging en drempelgebed 
v.:  Onze hulp is in de naam van de Heer 
a.:  Die hemel en aarde gemaakt heeft 
v.:  Heer, vergeef ons voor al wat wij misdeden 
a:  En laat ons weer in vrede leven 
v: Laten wij bidden... 
 
Taizélied: "Als alles duister is" (we zingen het lied 3 keer) 
De kaars wordt aangestoken. 
 
 
Psalmgebed, gelezen en gezongen 
 
Psalm 145: 'Ik zal getuigen van Uw licht' 
 
 Lezen:  Psalm 145: 1-9 en 14-18  
 
 Zingen: Psalm 145: 1, 2 en 5 
 
 

1. O Heer, mijn God, Gij koning van ’t heelal, 
 Ik wil uw naam verheffen bovenal. 
 Van dag tot dag roem ik uw majesteit, 
 ik zegen U voor eeuwig en altijd. 
 Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen, 
 groot is zijn naam, zijn ondoorgrondelijk wezen. 
 Van mond tot mond gaan uw geduchte daden, 
 van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade. 
 

 



2. Ik zal getuigen van uw heerlijk licht, 
 van al de wonderen die Gij hebt verricht, 
 opdat men alom spreke van uw kracht, 
 en roeme in uw overwinningsmacht. 
 Uw grootheid, Heer, gaat boven mijn begrippen, 
 uw goedheid, Heer, is altijd op mijn lippen 
 en juichend zal men overal bezingen 
 uw recht, o Heer, uw trouw aan stervelingen. 
 
5  Zie, aller ogen zijn op U gericht, 
 Heer, die te rechter tijd hun nood verlicht. 
 Gij opent uwe hand, en al wat leeft 
 vindt voedsel, vindt al wat het nodig heeft. 
 Rechtvaardig is de Heer in al zijn wegen, 
 in al zijn daden is Hij ons genegen. 
 Al wie Hem aanroept, schenkt Hij zijn ontferming; 
 wie Hem in waarheid aanroept vindt bescherming. 

 
Inleiding op de lezingen bij het thema 
 
We maken bekend wat de jeugd bij elkaar heeft verdiend voor de boeren in 
Kameroen door aan de slag te gaan met hun ‘talenten’. 
 
Brieflezing  
 
Jakobus 2: 14-17   ‘Geloven en doen horen bij elkaar’ 
Zingen: Lied 841: 1 en 2 

 
1. Wat zijn de goede vruchten  
 die groeien aan de Geest? 
 De liefde en de vreugde, 
 de vrede allermeest, 
 geduld om te verdragen 
 en goedertierenheid, 
 geloof om veel te vragen, 
 te vragen honderduit. 
 
2. Geloof om veel te geven, 
 te geven honderd-in, 

  wij zullen leren leven 
  van de verwondering: 
  dit leven, deze aarde, 
  de adem in en uit, 
  het is van Gods genade 
  en zijn lankmoedigheid.   
 



Evangelielezing  
 

Matteüs 25: 14-23 ‘Werken met je talenten’ 
 

Stilte,  persoonlijke meditatie 
 
Zingen: Lied 718: 1 en 4 
 

1.God, die leven, 
  hebt gegeven 
  in der aarde schoot, 
   alle vrucht der velden 
  moeten w’ U vergelden 
  dank voor ’t daag’ lijks brood. 

 
           4.Wil dan geven, 
  dat ons leven 
  zelf ook vruchtbaar zij. 
   Laat in goede daden 
  ’t woord van uw genade 
  opgaan, sterk en vrij. 
 
Gedicht/persoonlijke inbreng van een gemeentelid  
 
Gebeden  
 
Inzameling van de gaven: 
 

Bestemd  voor de boeren in Kameroen, 
     

Zegenbede 
 
V. De HEER schenke ons zijn zegen, 

 Hij beware ons voor onheil  
 en geleide ons tot eeuwig leven. 
 

G.: Zingen: Lied 425 
 
  Vervuld van uw zegen, gaan wij onze wegen 
  van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
  in Christus verbonden, tezamen gezonden 
  op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
  Om daar in genade uw woorden als zaden 
  te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
  door liefde gedreven, om wie met ons leven 
  uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
 
Orgelspel. 



Aan de dienst van deze Biddag werkten verder mee: 
Ouderling van dienst  : Berry Veenhof  
Diaken van dienst  : Evelien Veenhof 
Overige ambtsdragers   : Adri Cardol en Menno Vinke   
Koster    : John Visser en Ad van de Weert  
Beamteam    : Adri Cardol en Wim Schut    
Orde van Dienst  : Hans Kroon  
 

 
Door klimaatverandering wordt het noorden van Kameroen steeds droger. De 
ervaring en kennis die door boeren generaties lang is opgebouwd, is niet meer 
voldoende om met de veranderingen in het klimaat om te gaan. Een mislukte 
oogst door droogte betekent niet alleen geen voedsel, maar ook gebrek aan 
zaaizaad voor het volgend seizoen.  
De Lutherse Broederkerk, partner van Kerk in Actie, helpt boeren met 
zaaizaad op krediet, met het aanleren van technieken om de bodemvrucht-
baarheid te verbeteren en om water beter vast te houden. Ook is er een actie 
om bomen te planten tegen de klimaatverandering en om bronnen van 
inkomsten te spreiden door kleinschalige veeteelt en vruchtbomen.  
Met spaar- en kredietgroepen en andere speciale activiteiten voor vrouwen 
wordt de economische onafhankelijkheid voor vrouwen (boerinnen) bevorderd. 
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 
t.n.v. Kerk in Actie Voor boeren in Kameroen. Helpt u mee om deze collecte 
tot een succes te maken? Hartelijk dank! 


